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Stilte 
 
Inleidende muziek (cantorij) 
 
 Teach me thy way, O Lord  
 John Blow (1649-1708) 
 

Teach me thy way, O Lord, and I will walk in thy truth:  
O knit my heart unto thee, that I may fear thy Name.  
I will thank thee, O Lord my God, with all my heart:  
and will praise thy Name for evermore. 

 
 Ps. 86: 11, 12 
 
Aansteken kaars 
 
(allen gaan staan) 
 
Openingsvers en lofprijzing 
 
  Onze hulp is in de naam van de Heer • LB 194 
 
Hymne  Geef aan de wereld vrede, Heer • LB 1012  

1 allen, 2 cantorij, 3 allen, 4 cantorij, 5 allen 
 
(allen zitten terwijl het koor de psalm zingt)   
 
De Psalm  Psalm 85 
   Vertaling: NBV • Chant: Christiaan Winter 
  

(cantorij) Voor de koorleider. Van de Korachieten, een psalm. 

U bent uw land genadig geweest, HEER, 

u keerde het lot van Jakob ten goede, 

nam de schuld van uw volk weg 

en bedekte al zijn zonden. sela 

U bedwong uw woede 

en wendde u af van uw brandende toorn. 

God, onze helper, keer tot ons terug, 

onderdruk uw afschuw van ons.  
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Wilt u voor eeuwig uw toorn laten duren, 

verbolgen zijn van geslacht op geslacht? 

Breng ons weer tot leven, 

dan zullen wij ons in u verheugen. 

Toon ons uw trouw, HEER, 

en geef ons uw hulp. 

Ik wil horen wat God ons zegt. 

De HEER spreekt woorden van vrede 

tegen zijn volk, zijn getrouwen. 

Laten zij niet weer vervallen in dwaasheid! 

Voor wie hem eren is zijn hulp nabij: 

zijn glorie komt wonen in ons land, 

trouw en waarheid omhelzen elkaar, 

recht en vrede begroeten elkaar met een kus, 

uit de aarde bloeit de waarheid op, 

het recht ziet uit de hemel toe. 

De HEER geeft al het goede: 

ons land zal vruchten geven. 

Het recht gaat voor God uit 

en baant voor hem de weg. 

 
 
 
Korte inleiding op de lezing 
 
 
 
Lezing  I Cor. 15: 50 - 58 
 
 
 
Moment van bezinning   
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Canticum Magnificat, lofzang van Maria (uit: de Short Service) 
William Byrd (1540-1623) 
 
My soul doth magnify the Lord, 
And my spirit rejoiceth in God my Saviour. 
For He hath regarded the lowliness of His handmaiden. 
For behold,  
from henceforth all generations shall call me blessed. 
For He that is mighty hath magnified me, 
And holy is His Name. 
And His mercy is on them that fear Him, 
Throughout all generations. 
He hath shewed strength with His arm, 
He hath scattered the proud in the imagination of their hearts. 
He hath put down the mighty from their seat, 
And hath exalted the humble and meek. 
He hath filled the hungry with good things, 
And the rich He hath sent empty away. 
He remembering His mercy hath holpen His servant Israel, 
As he promised to our forefathers, 
Abraham and his seed, for ever. 
 
(doxologie) 
Glory be to the Father, 
And to the Son, 
And to the Holy Ghost; 
As it was in the beginning, 
Is now, and ever shall be, 
World without end. Amen 

 
Mijn ziel prijst en looft de Heer, 
mijn hart juicht om God, mijn redder: 
hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.  
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, 
ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan,  
heilig is zijn naam. 
Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, 
voor al wie hem vereert. 
Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm 
en drijft uiteen wie zich verheven wanen, 
heersers stoot hij van hun troon  
en wie gering is geeft hij aanzien. 
Wie honger heeft overlaadt hij met gaven, 
maar rijken stuurt hij weg met lege handen. 
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Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar,  
zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd: 
hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham  
en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. 
 
Eer zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,  
zoals het was in het begin,  
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  
Amen. 

 
Vertaling: Lucas 1, 46-56 

 
 
Gebeden 
 
 
Voorbeden na iedere intentie zingt de gemeente na het door de 
 voorganger uitgesproken ‘daarom bidden wij’: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avondgebed 

 
 
Stil gebed 
 
 
Gezongen ‘Onze Vader’ • LB 369b 
 
 
(allen gaan staan)  
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Avondlied  Blijf bij ons, Jezus onze Heer • LB 240 
 
 
1. (allen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. (cantorij) Geef ons in deze zware tijd 

volharding en standvastigheid, 
opdat wij woord en sacrament 
bewaren tot aan ’s werelds end. 

 
3. (allen) Bewaar uw kerk, zij is benard, 

want wij zijn boos en traag en hard; 
geef vrucht en zegen op uw woord, 
maak dat alom het wordt gehoord. 

 
4. (cantorij) Blijf Heer ons met uw woord nabij 

en maak ons van de vijand vrij, 
deel aan uw kerk genade mee, 
geduld en eenheid, moed en vrêe. 

 
5. (allen) Het is niet onze zaak, o Heer, 

’t gaat om uw eeuwig rijk, uw eer. 
Wil allen trouw terzijde staan, 
die op uw wegen willen gaan. 

  

t. Nikolaus Herman en Nikolaus Seinecker 
v. Pieter Boendermaker / m. 16e eeuw/Samuel Scheidt 
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6. (allen) Uw woord maakt onze harten sterk, 
het is de schutsmuur van uw kerk. 
Houd ons daarbij, opdat wij Heer, 
buiten uw woord niets zoeken meer. 

 
 
Zegening 
  
V. Laten wij gaan in vrede: 
 

 
 
 
Uitleidende muziek  

 
Geef aan de wereld vrede, Heer 
B. Matter (1937) 
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Collectedoel 
 
Muziekfonds Nicolaïkerk. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld om de muziek 
in de Nicolaïkerk te laten klinken, ook in de toekomst, door een gift over te maken 
naar het Muziekfonds van de Nicolaïkerk, rek.nr. NL64 RABO 0130 7194 98 
t.n.v. Nicolaikerk o.v.v. Muziekfonds. Dank u wel voor uw bijdrage! 
 
De gaven worden ingezameld aan het eind van de dienst in de mandjes bij de 
uitgang. Doneer bij voorkeur digitaal: 

 
- scan de QR-code met uw telefoon  
 (om te betalen dubbelklik op ‘Donkey Mobile’) 
- of doneer via de Nicolaïkerk-app, icoontje ‘geven’. 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda vespers Nicolaïkerk  
 
▪ Zondag 6 april, 17.00 uur (5e zondag van de 40-dagentijd) 

Voorganger: ds. Gert Jan de Pender 
Organist: Berry van Berkum 
M.m.v. de Vespercantorij Nicolaïkerk o.l.v. Ko Zwanenburg 
Muziek: Magnificat van Siegfried Reda 

 
 
 

Opmaak liturgie: Margriet van Dijk-Meijer 
Jaargang 9, nummer 4 

https://www.nicolaikerk.nl/uploads/klant553/files/Onze%20kerk%20app%20is%20live.pdf

